
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Geachte,  



  

  

  

Beste  ouders,  

  

De  donkere  dagen  liggen  stilaan  achter  ons  en  de  lente  wenkt.    Wij  konden  reeds  genieten  
van  enkele  voor-zomerse  dagen.  

Dat  de  lente  ook  in  de  school  aanwezig  is  zie  je  op  velerlei  vlakken.  De  bomen  kleuren  reeds  
voorzichtig  groen,  de  konijntjes  huppelen  speels  in  het  gras  en  enkele  eenden  vonden  onze  
tuin.    Maar  meer  nog  zien  we  de  kinderen  opfleuren  wanneer  ze  buiten  kunnen  ravotten  en  
spelen.  

Na   veel   geduld   konden   wij   onze   nieuwe   speeltuigen   op   het   jeugdplein   openstellen.                                          
Deze   toestellen   kon   de   school   via   sponsoring   aankopen.   Ons   sponsorbuffet   was   dit   jaar  
opnieuw  een  succes.  Het  stelt  ons  in  staat  om  de  bestaande  projecten  verder  af  te  werken  en  
nieuwe  projecten  te  plannen.  

Voor  een  aantal  kinderen  breken  spannende  tijden  aan  omdat  zij  nu  reeds  uitkijken  waar  zij  
volgend  jaar   les  zullen  volgen.  Wij  zullen  hen,  en  u  als  ouders,     zoveel  als  mogelijk  bij  hun  
keuze  begeleiden.  

Als   school   zijn   wij   reeds   volop   bezig   met   het   voorbereiden   van   het   komende   schooljaar.                              
De   vele   veranderingen   binnen   het   buitengewoon   onderwijs   zorgen   voor   extra   uitdagingen.        
Met  enige  trots  kunnen  wij  zeggen  dat  wij  vanaf  september  ook  type  9  onderwijs  voor  kinderen  
met  autisme  mogen  aanbieden.    Ook  zullen  wij  ons  internaat  permanent  openstellen  voor  30  
kinderen  die  ook  tijdens  weekends  en  vakanties  bij  ons  zullen  verblijven.  

Tot   slot   willen   wij   u   allen   uitnodigen   op   het   schoolfeest   op   zaterdag   30   mei.                                                                                
Het  geeft   u  de  mogelijkheid  om  uw  kind  aan  het  werk   te   zien,  en  ons  de  mogelijkheid  om  
mekaar  in  een  ontspannen  sfeer  te  spreken.  

  

Vriendelijke  groet,  

Johan  Segers,  

directeur  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



De  zonnegloed  
Op  donderdag  26  februari  kregen  de  V-klassen  een  dag  op  kinderboerderij                                                              
“  De  Zonnegloed  “    aangeboden  door  het  Buso  Ter  Bruyninghe  .                                                                                    
We  werden  in  de  namiddag  vergezeld  door  Studio  Brussel  met  ROOS  VAN  ACKER  :                        
een  heel  fijne  ervaring  !    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kronkeldidoe  
In  februari    ging  de  klas  B2  op  sportdag.  

Kronkeldidoe  is  een  mannetje  dat  boordevol  energie  langs  een  bewegingslandschap    
kronkelt  en  veert.    Alle  oefeningen  zijn  op  maat  van  de  kinderen.  

We  leerden  ook  het  kronkeldidoelied  bewegingslied.  

We  hadden  een  super  tijd.    
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Sportdag  KSV  Roeselare  
Wekenlang  keken  we  er  naar  uit  en  24  maart  was  het  eindelijk  zo  ver.                                                                                  
De  voetballers  uit  de  auti-werking  mochten  hun  voetbalschoenen  aanbinden  en  een  match  
spelen  tegen  échte  voetballers.  We  speelden  op  verplaatsing,  op  het  oefenterrein  van                  
KSV  Roeselare.  De  trainer  van  Roeselare,  Franky  Van  Der  Elst,  vond  het  de  ideale  
gelegenheid  om  zelf  ook  nog  eens  zijn  voetbalschoenen  van  onder  het  stof  te  halen.                        
Maar  het  mocht  niet  baten.  De  match  werd  oververdiend  gewonnen  door  de  leerlingen.  
Nadien  kregen  we  allemaal  een  sportdrankje  en    een  medaille.  En  er  werd  tijd  gemaakt  voor  
een  handtekeningensessie.                                                                                                                                                                                                                      
Wat  hebben  we  genoten  van  deze  dag!  

  

  

  

  

  

  

Semi-internaat  woensdagnamiddag  
Een  vaste  maandelijkse  activiteit  de  woensdagnamiddag  is  toch  wel  zwemmen.                                                                        
Groot  en  klein  geniet  steeds  van  het  ravotten  in  het  water,  en  wanneer  de  glijbaan  ook  nog  
eens  open  is,  kan  voor  de  groteren  zeker  de  pret  niet  op.                                                                                                                                                          
Waterpolo  met  de  meesters  en  samen  met  het  internaat  spelen  we  ook  vaak.                                                            
Eveneens  een  vaste  op  het  programma  is  een  namiddag  sport  en  spel,  de  voorbije  periode  
hadden  we  zelfs  het  geluk  dat  de  zon  van  partij  was,  dus  voetbal  en  badminton  behoorden  
tot  de  favorieten,  voor  de  kleintjes  bood  het  speelpleintje  een  welkome  afwisseling.                      
Voor  een  knutselnamiddag  is  iedereen  steeds  te  vinden,  op  die  manier  proberen                                    
de  leerlingen  de  mooiste  creaties  tevoorschijn  te  toveren.                                                                                                                                                                                                              
We  denken  daarbij  aan  de  werkjes  voor  Valentijn  en  Carnaval…                                                                                                                              
Ook  kijken  we  uit  naar  de  werkjes  die  aankomen  voor  Pasen!                                                                                                                                                                                                                                                                          
Traditioneel  sluiten  we  de  periode  voor  de  Paasvakantie  af  met  een  bezoek  aan  Kinepolis,  
iets  waar  iedereen  verlangend  naar  uitkijkt  en  alleen  al  het  uitkiezen  van  een  gepaste  film  
(voor  groot  en  klein)  is  al  de  helft  van  de  pret!!                                                                                                                                              
Met  wat  geluk  smullen  we  ook  van  de  heerlijke  popcorn!!!  Mmmmm  
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Dikke  truiendag  
Het  is  vrijdag  de  dertiende,  maar  daar  trekken  we  ons  
niks  van  aan  want  het  is  weer  dikke  truiendag  op            
de  Pottelberg.  We  starten  de  dag  gezond  met  
ochtendgymnastiek  onder  leiding  van  Juf  Annicks  
dochter,  Shari.                                                                                                                              
Oud  of  niet,  na  afloop  heeft  iedereen  het  warm.  

  

  

  

Na  de  inspanning  hebben  we  reuzenhonger  en  ook  dit  
jaar  worden  we  verwend  met  een  heerlijk  ontbijt  .  
Nadat  het  laatste  potje  yoghurt  is  uitgelepeld,  zijn  we  
er  helemaal  klaar  voor.  
  
  

  

Vorig  jaar  werkten  we  rond  ‘energie’,  dit  jaar  is  het  thema  ‘zuiver  
water’.  We  worden  in  groepjes  verdeeld  en  krijgen  de  opdracht                  
een  lied  te  maken  op  de  muziek  van  “Walk  on  water”.  

Maar  dat  is  niet  alles:  om  te  ervaren  wat  sommigen  moeten  doen  om  
aan  zuiver  water  te  geraken,  krijgt  elke  groep  een  fles  water  zonder  
dopje  mee  tijdens  de  wandeling.  De  bedoeling  is  uiteraard  om  met      
een  volle  fles  terug  te  keren.  
  

  
  
  
Met  een  plannetje  in  de  hand,  gaan  we  op  stap.  Een  goede  oefening  
om  onze  lessen  WO  in  de  praktijk  te  brengen.    
Na  wat  zoeken,  vinden  we  de  plaats  waar  ons  nog  een  opdracht  
wacht  :  zoek  alle  tekenfilmfiguren  van  het  alfabet.  

  

  

  

Als  we  onze  weg  naar  de  Pottelberg  hebben  gevonden,  is  
het  tijd  om  ons  lied  te  zingen  en  enkele  
kunstwerken  rond  water  te  bewonderen.  
Wat  hebben  we  geleerd  :  water  is  kostbaar  en  …  
dikke  truiendag  is  leuk!  
  

B9  /  GOK  
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Nog  een  nieuwe  uitdaging  in  het  MPI  Pottelberg  …  

De  ‘Vrienden  der  blinden’  in  Koksijde  is  een  opleidingscentrum  voor  blindengeleidehonden.                                                                                                                                                                                                  
De  dopjesactie  is  een  inzamelactie  van  plastieken  dopjes  ten  voordele  van  deze  opleiding.                                                                                                                                                                                                                              
Alhoewel  de  honden  gratis  ter  beschikking  worden  gesteld  zijn  de  kosten  van  de  opleiding  
aanzienlijk,  namelijk  25.000  euro  per  hond.  De  helft  van  de  kosten  wordt  gedragen  door                
het  Vlaams  Agentschap  voor  Personen  met  een  Handicap.  (VAPH)                                                                                                                                                                                  
De  andere  helft  moet  men  zelf  'verdienen',  o.a.  via  het  verzamelen  van  dopjes.  1  kg  dopjes  
brengt  30  eurocent  op.  Er  zijn  dus  heel  wat  dopjes  nodig.                                                                                                            
De  ‘Vrienden  der  blinden  Koksijde’  zoekt  daarom  naar  vestigingen  waar  de  dopjes  kunnen  
ingezameld  worden.  Het  MPI  Pottelberg  te  Kortrijk  heeft  als  enige  in  de  regio  en  in                                    
het  Gemeenschapsonderwijs  in  Vlaanderen,  een  afdeling  voor  blinden  en  slechtzienden  
(type  6-onderwijs),  en  begeleidt  ook  kinderen  met  een  visuele  beperking  in  het  gewoon  
onderwijs.  Verschillende  onder  hen  zullen  dan  ook  in  de  toekomst  een  beroep  moeten  doen  
op  het  centrum.  Vandaar  dat  het  MPI  Pottelberg  zal  fungeren  als  inzamelpunt  voor  Kortrijk.  

Op  25  februari  werd  de  ton  voor  de  dopjes  officieel  
overhandigd  aan  de  school,  in  aanwezigheid  van                  
de  heer  Axel  Weydts,  Schepen  van  Mobiliteit  en  
Openbare  Werken  van  de  Stad  Kortrijk.                                              
De  instructeurs  van  de  ‘Vrienden  der  blinden  Koksijde’  
hadden  een  hond  in  opleiding  mee,  en  gaven  de  nodige  
uitleg  aan  de  kinderen  van  de  school.  

  

Sponsoravond  
Op  zaterdag  14  maart  organiseerde  onze  school  voor  de  6de  keer  een  sponsoravond.                      
Deze  avond  werd  mogelijk  gemaakt  door  de  gulle  giften  van  verschillende  horecazaken  uit  
Kortrijk  en  omstreken…  waarvoor  onze  
dank!  

Door  de  samenwerking  van  ons  volledige  
schoolteam  slaagden  we  erin  om  220  
gasten  te  voorzien  van  spijs,  drank  en  
een  gezellig  samenzijn…  

De  opbrengst  van  deze  sponsoravond  
komt  ten  goede  voor  onze  kinderen!!  
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De  voetballers  van  ons  internaat!  
Onze  uitjes  zijn  steeds  top!  

Bowling,  zwemmen  of  een  doelschop.  

Een  balletje  trappen  is  altijd  fijn,  zeker  als  we  aan  het  zeetje  zijn!  

Winnen,  verliezen  of  gelijk,  we  zijn  een  team  met  veel  jolijt.  

We  worden  steeds  goed  ontvangen  en  krijgen  na  afloop  warme  chocomelk  in  onze  handen.  

Big  Brothers  &  Rakkerjongens  

  

  

  

  

  

  

  

Bij  de  Bengels  

  

  

  

  

  

  

  
Bij  de  Bengels  hebben  we  enkele  echte  sportievelingen  zitten  in  de  leefgroep!                                          

Tijdens  het  mooie  weer  genoten  we  van  een  fikse  wandeling  in  de  Gavers  van                                                              

de  deugddoende  zon.                                                                                                                                                                                                                    

Nadien  konden  de  kinderen  nog  ravotten  op  het  speelpleintje,  klimmen  in  de  touwen  en  

voetballen.  Het  was  een  zalige  namiddag!  

  

Pottelspecialiteiten 



Afscheid  van  onze  lieve  Patricia!  
In  de  week  van  2  tot  6  maart  namen  we  afscheid  van  een  heel  dierbare  collega.                              
Patricia:  onze  buschauffeur,  poets  en  wasvrouw,  en  altijd  goedlachse  collega  heeft  na  vele  
jaren  dienst  haar  pensioen  dubbel  en  dik  verdiend!                                                                                                                                
We  waren  vastbesloten  om  haar  een  leuke  en  onvergetelijke  laatste  week  te  bezorgen.                                                                                                                                                                                                                                          
Op  maandag  spraken  we  met  alle  leefgroepen  af  om  een  hele  mooie  groepsfoto  te  nemen.  
De  Rakkerjongens  maakten  een  heel  mooi  spandoek  om  haar  
te  bedanken.  De  juffen  en  meisjes  van  de  Kelly  Family  
verzamelden  tekstjes,  tekeningen  en  kaartjes  die  speciaal  voor  
Patricia  werden  gemaakt.                                                                                                                                  
Zij  bundelden  dit  in  een  mooie  fotoalbum.                                                                                                                                                                                                                                    
Ook  reed  Patricia  haar  laatste  woensdagnamiddag-rit.  Samen  
met  de  Rakkermeisjes  naar  Gent!  De  meisjes  zorgden  voor            
een  leuk  kroontje  om  Patricia  eens  in  de  spotlight  te  zetten.                      
Op  weg  naar  Gent  werd  er  muziek  gespeeld  en  hadden                                  
de  meisjes  toeters  voorzien  om  er  een  klein  feestje  van  te  
maken.  Uiteraard  ging  de  veiligheid  op  de  weg  voor  en  staken  
we  onze  toeters  weg  van  zodra  we  op  de  autosnelweg  reden.                                  
Na  de  activiteit  kwamen  we  toe  op  het  internaat  en  zag  Patricia  dat  de  grote  bus  mooi  
versierd  was  en  er  een  groot  spandoek  aan  de  achterruit  hing.    Patricia  was  wat  emotioneel  
toen  ze  de  verrassingen  zag!  Op  vrijdag,  haar  allerlaatste  werkdag  en  rit  naar  De  Haan  werd  
ze  uitvoerig  bedankt  met  een  erehaag,  applaus  en  opnieuw  een  mooi  versierde  bus!                              
We  zullen  Patricia  missen,  ze  was  een  collega  die  altijd  voor  ons  klaar  stond,  niks  was  te  
veel    en  ze  deed  haar  job  met  hart  en  ziel.  

Bedankt  voor  alles  wat  je  voor  ons  deed  Patricia!  Genieten  maar  nu!  

  
Het  leven  na  de  Pottelberg…  
In  deze  rubriek  worden  leerlingen  geïnterviewd  die  dit  jaar  de  overstap  maakten  naar                            
het  middelbaar.  Hij  volgde  de  Type  2  richting  bij  ons.  

Deze  keer  is  Christoffer  Arnoult  aan  de  beurt.  

Dag  Christoffer,  vertel  eens  naar  welke  school  ga  jij  nu?                                                                                                              
En  welke  richting  volg  je  daar?  

Hallo,  ik  zit  nu  in  BuSo  Ter  Bruyninghe  en  volg  er  de  richting  OV2.  

Hoe  verliep  de  overgang  van  de  Pottelberg  naar  de  BuSo  voor  jou?  

Dat  viel  redelijk  goed  mee.  Er  zijn  veel  vrienden  van  de  Pottelberg  meegegaan.                                              
Dat  is  een  stuk  makkelijker  en  leuker.    

Wat  is  je  leukste  herinnering  aan  de  Pottelberg?  

Ik  vond  het  leuk  om  samen  met  meester  Wolf  op  de  Playstation  te  spelen.                                                      
Het  voetbaltornooi  in  Bissegem  vond  ik  ook  heel  tof  en  ook  de  voetbalmatch  tegen                                      
de  leerkrachten.  Bedankt  juf  Barbara.  

Het  was  leuk  nog  eens  met  je  te  praten!  Veel  succes!  
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“Dit  is  mijn  land  !”    
  

In  onze  speurtocht  in  school  naar  kinderen  met  buitenlandse  
roots  kwamen  we  dit  keer  terecht  bij  Jamie  Pijpe.                                              
Hij  vertelt  ons  enthousiast  over  zijn  land  van  afkomst,  Nigeria.    
We  zijn  één  en  al  aandacht,  Jamie!  

  

“Nigeria  is  een  land  in  Afrika,  de  hoofdstad  is  Abuja.  

In  Nigeria  spreken  ze  Engels  en  Housa.                                                                  
“Jakiki”  betekent  “Hoe  gaat  het”.  

“Lafialoe”  betekent  “goed”.    “Noesabi”  betekent  “wat  jij  wil”.  

De  specialiteiten  om  te  eten  zijn  “fufu”,  dat  is  koeievlees  met    
een  saus  en  meestal  eten  we  er  een  soort  puree  bij.                                
We  eten  er  ook  dikke  frieten.  

De  wegen  in  Nigeria  zijn  helemaal  niet  zoals  in  België!                            
Ze  zijn  uit  aarde  en  als  je  erover  rijdt,  maakt  dat  heel  veel  stof,  
dat  is  lastig  om  te  ademen.                                                                                                                    
De  huizen  zijn  heel  groot,  omdat  de  familie  er  allemaal  samen  
woont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En  er  zijn  ook  heel  veel  kippen  en  geiten,  leguanen  en  aapjes.  

In  de  zomer  van  2012  ben  ik  er  op  bezoek  geweest.                                                                                                                                    
Het  was  er  heel  leuk!  Het  is  daar  warm  en  het  regent  daar  bijna  nooit.  

Wie  kan  moet  er  zeker  eens  op  reis  naartoe!  “  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pottelspecialiteiten 



Oorblazertjes  :  
    
  

Oma's  aan  de  top!    
Juf  Dorine  werd  de  fiere  oma  van  MIRA,  juf  Kristien  
van  ARTHUR,  juf  Linda  van  SIEBREN  en  JARO,  juf  
Marleen  van  SAMI  en  juf  Katie  van  ROBBE!  
  
  
Sofie,  van  het  onderhoudspersoneel,  werd  tante  van  
NOA  (een  kleindochter  voor  onze  meester-Pol-op-rust)  
  
  

Op  25  februari  2015  geboorte  van  een  broertje  voor  Tiano  Verschoore  en  tevens  
een  halfbroertje  voor  Timmy  Vandevijvere  en  Jennifer  Verschoore  uit  klas  S4.  

  

  

Ook  dit  schooljaar  was  er  weer  een  pannenkoekenactie.  

Er  werden  in  totaal  494  pakjes  verkocht.  

Bedankt  en  smakelijk!  
  

  

  

Belangrijke  data:  
•   Er  is  paasvakantie  van  zaterdag  4  april  2015  tot  en  met  zondag  19  april  2015.  

  
•   Op  vrijdag  1  mei  2015  (feest  van  de  arbeid)  is  er  geen  school.  

  
•   Op  zaterdag  30  mei  2015  gaat  ons  schoolfeest  door.  

  
•   Op  donderdag  14  mei  2015  (O.L.H.  Hemelvaart)  en  op  vrijdag  15  mei  2015:                          

geen  school.  
  

•   Pinkstermaandag  25  mei  2015:  geen  school.  
  

•   Dinsdag  23  juni  2015:  3de  rapport  +  oudercontact.  
  

•   Op  woensdag  1  juli  2015  start  de  zomervakantie.                                                                                                                
Deze  duurt  t.e.m.  maandag  31  augustus  2015.    

  

  

  

  

Info aan de ouders 



  

  

  

  

  

  

  


